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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag  3 november 2024 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Halsteren 

 

 

 
 
Voorganger: Ds.      Hans de Bie 
Ouderling: Dhr.    Bernard Klazema 
Diaken: Mw.    Lia Rozendaal 
Organist: Dhr.    Edu de Goffau 
Koster: Mw.    Ann Tuynman 
Videoteam: Dhr.    Cees van der Zwaag 
 
 
VOORBEREIDING 

Orgelspel 
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Welkom en afkondigingen 

 

Moment van stilte 

 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 

Aanvangslied :  Lied 210: 1, 2 en 3   (staande)                       

 

1  God van hemel, zee en aarde 

Vader, Zoon en heil'ge Geest, 

die ons deze nacht bewaarde, 

onze wachter zijt geweest, 

houd ons onder uw gezag, 

ook in deze nieuwe dag. 

 

2  Neem mijn dank aan, deze morgen, 

dat Gij alle dagen weer 

al mijn angsten, al mijn zorgen 

met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 

Gij zijt altijd om mij heen. 

 

3  Laat mij als een trouwe dienaar 

door uw grote wijngaard gaan, 

waar de liefde wordt beleden 

en de waarheid wordt gedaan, 

waar het recht bloeit als een roos 

van uw liefde, eindeloos. 

 

Groet en bemoediging 

voorg. De Heer zij met u 
allen   Ook met u zij de Heer 
voorg. Onze hulp is de Naam van de Heer 
allen  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorg            Die niet loslaat het werk van zijn handen 
allen             maar trouw is in eeuwigheid. Amen 
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Drempelgebed 
                               (gemeente gaat zitten) 
 
Psalm van de zondag :   Psalm 150 - A 
 

1  Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

2  Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

3  Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 

4  Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 
 
Kyrië gebed met gezongen Kyrië 
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Glorialied  704  (staande) 
 

1  Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

2  Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

3  Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 
 
RONDOM  HET  WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
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Lezing :  Lukas 17: 11-19   (NBV21) 
 

11Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en 
Galilea.  

12Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen 

tegemoet die door een huidziekte onrein waren; ze bleven op een afstand 
staan.  

13Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’  

14Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl 

ze gingen werden ze gereinigd.  

15Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met 
luide stem.  

16Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan.  

17Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen?  

18Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze 
vreemdeling?’  

19Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’ 
 
Zingen :  Lied 942: 1 en 2 

 

1  Ik sta voor U in leegte en gemis, 

vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 

Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 

dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 

Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 

Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 

 

2  Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

ik ben gevangen in mijn onvermogen. 

Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 

zult Gij mij bergen in uw mededogen? 

Mag ik nog levend wonen in uw land, 

mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 

 

Uitleg en verkondiging   

 

Orgelspel                        
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Zingen  Lied :  837 

 

1  Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen: 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 

Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 

2  Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 

laten wij anderen bloeden, 

geven wij pijn en angsten door - 

neem ons dan onder uw hoede. 

Spreek uw genezend woord vol macht, 

dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 

Spreek, dan keert alles ten goede. 

 

3  Heer, als ons denken U ontkent, 

kan ons de leegte benauwen. 

Als onze hand uw schepping schendt, 

wilt U ons dan nog vertrouwen? 

Twijfel of hoogmoed, onverstand – 

neem ons, uw mensen, bij de hand. 

Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 

 

4  Koning, uw rijk is zo nabij - 

open mijn ogen en oren! 

Onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind. 

Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 
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Dankzegging - voorbeden, stil gebed, het ‘Onze Vader’.  
 
Gebed met als acclamatie:   Keer U om……         tekst:  Huub Oosterhuis 
                                                                                      muz:   Antoine Oomen 
 

 
 
Inzameling gaven  

1e collecte voor    Najaarszending 
 2e collecte voor    ZWO 
 3e collecte voor    Onderhoud kerken 
 
 
ZENDING  EN  ZEGEN 
 
Slotlied :  Lied 943    (staande) 
 

1  God gaat zijn ongekende gang 

vol donkere majesteit; 

die in de zee zijn voetstap plant 

en op de wolken rijdt. 

 

2  Uit grondeloze diepten put 

Hij licht, en vreugde uit pijn. 

Hij voert volmaakt zijn plannen uit, 

zijn wil is soeverein. 

 

3  Geliefden Gods, schep nieuwe moed, 

de wolken die gij vreest, 

zijn zwaar van regen, overvloed 

van zegen die geneest. 

 

 

 

 



8 

 

4  Zou gij verstaan, waar Hij u leidt? 

Vertrouw Hem waar Hij gaat. 

Zijn duistere voorzienigheid 

verhult zijn mild gelaat. 

 

5  Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, 

wordt klaar van uur tot uur. 

De knop is bitter, is begin, 

de bloem wordt licht en puur. 

 

6  Hoe blind vanuit zichzelve is 

het menselijk gezicht. 

Godzelf vertaalt de duisternis 

in eindelijk eeuwig licht. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  10 november 2024 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In 
deze dienst gaat Ds.  B. ten Kate voor. 
 

De toekomst van de Kerk 
Dit boek, geschreven door ds. Aarnoud van der Deijl, is onderwerp van de 
lezing die ds. Van der Deijl op 13 november a.s. houdt in de Sint-Martinuskerk 
te Halsteren. 
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Aanvang 20.00 uur. De kerk is vanaf 19.30 uur open en de koffie/thee staat 
klaar. 
Van harte welkom.  
 
Een leven zonder kerk? Het wordt steeds gemakkelijker om je dit voor te 
stellen.  
Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid analyseert Van der Deijl scherp en met 
mededogen ‘zeven plannen die de kerk niet konden redden’. Maar hij stopt zijn 
betoog daar niet. Hij gaat te rade bij al dan niet gelovige ‘kritische vrienden’. 
Mensen die ‘kerkloos’ waren maar kerkelijk werden, of die de christelijke 
cultuur van groot belang achten. 
 
Dit boek stelt existentiële en maatschappelijke vragen, niet alleen aan de kerk 
en de gelovigen, maar ook aan de samenleving als geheel. Alle plannen om de 
kerk aantrekkelijker te maken, hebben de kerk niet gered – maar redden we 
het wel zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de beelden en 
rituelen, de gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, de ethische 
reflectie, of leidt verlies daarvan automatisch tot ‘verarming’ van individu en 
samenleving? Aarnoud van der Deijl opent hierbij het gesprek. 
 
 
Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of  www.pghnv.nl/ 
 Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com 
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